Nu geef ik mijn ziel in Uw handen
Gij zijt mijn Meester en mijn God.

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevouw Héléne WALRAET,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op

28 december 1900 en godvruchtig overleden
in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 27 maart 1984.

Onze droefheid om 't verlies van vader,
wordt gemengd met onze diepe gevoelens
van dankbaarheid omdat we hem zo lang
in ons midden mochten behouden.

Het harde werk had zijn beste krachten
vroegtijdig gesloopt maar door de goede zorg,
vooral van zijn echtgenote, heeft hij toch
nog twintig jaar van zijn opruststelling mo-
gen genieten, en mochten twee Jaar geleden
het gouden huwelijks jubileum vieren.

Toch kwam, zoals steeds, de scheiding nog
te vroeg. Als gelovigen weten we dat het

geen definitief afscheid is. Al is 't een
nieuwe wijze van bestaan, we weten dat
ons leven verder gezet wordt maar dan in
Gods nabijheid en in gemeenschap met al-
len die v66r ons in de Heer ontslapen zijn.
In ons gebed willen we de Heer vragen,
ook aan Remi dit eeuwig geluk te geven en
ook ons allen eens met hem te herenigen
in het eeuwigdurende Rijk van geluk en vre-
de.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons nu en
ook in het uur van onze dood.
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Begr. Piteraerents, tenbosse 24, Bakel.
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




