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Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Roger VAN DE MERGEL
echtgenoot van Rachel CARLIER,

geboren te Nederbrakel op 4 oktober 1912
en rustig overleden in het A.Z. te Gent op
19 november 1980,

voorzien van de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Dit is het einde van de weg, die ik mocht
gaan op goede aarde, Heer.

Heb dank voor al de dagen die ik mocht
gaan met U, Heer. Die weg was niet al-
tijd even gemakkelijk, maar steeds waart Gij
mij nabij, met Uw wonderen van goedheid
en begrijpen. lk dank U voor al de vriend-
schap en de liefde die ik mocht ondervinden
bij mijn geliefden. Vooral in de l|aatste pe-
riode had ik behoefte aan uw steun en hun
aanwezigheid en hun daadwerkelijke hulp, die
ze mij liefdevol hebben geschonken.

Door het lijden gelouterd heb ik stilaan de
hemel zien opengaan voor mij. Nu vraag ik
U, Heer, wees mij genadig en vergeld allen
die mij goed deden honderdvoudig zoals Gij
het beloofd hebt.

Na de Heer, wil ik ook U danken, gelief-
de echtgenote en kinderen voor de vreugden
en het geluk dat we samen mochten bele-
ven en voor uw blijvende zorgen en steun
vooral in mijn langdurige ziekte.

verbonden
ook op U wachten,

Beste vrienden en bekenden,

nog steeds

in gebed en genegenheid blijf ik
hier bij de Heer.

De families VAN DE MERGEL, D'HOSE,
CARLIER, DE GRAUW,

J.

danken U oprecht voor de blijken

van kristelijke deelneming.

De Vleeschouwer-Hoste en

zoon,

Brakel




