"De moeders gaan maar sterven niet,
zij leven naar zij geven,

en zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven.”

Dankbare herinnering aan

mevrouw

SARA, DARIA ASTRID
VAN DE MERGEL

weduwe van de heer Valere Joos

geboren te Elst op 18 mei 1911
en godvruchtig overleden in het
Sint-Franciscusinstituut te Zottegem-Velzeke
op 17 juni 1991.

De families Joos, Van De Mergel, Lison en
Van Der Snickt danken
voor de blijken van deelneming.

Zij is van ons heengegaan zoals zij heeft
geleefd: in eenvoud, in stilte.

Zij was minzaam en haar glimlach weerspiegel-
de haar spontane dienstvaardigheid.

Haar levensvisie was helpen waar zij kon.

Tot haar laatste adem toonde zij onverdroten
haar wilskracht en levensmoed.

Haar kinderen waren haar fierheid: haar klein-
kinderen waren haar levensvreugde.

Het heeft niet mogen baten, Gods wil geschied-
de.

U laat een grote leemte na doch het beeld dat
wij van u meedragen alsook uw levenswijze zal
ons immer bijblijven.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, blijf eens-
gezind in onverbreekbare samenhorigheid.

Met Gods barmhartigheid waak ik over U.
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