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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
HEER

Victor - Ernest. VANDEMERGEL

Echtgenoot van Mevrouw
Maria VANMAELDERGEM

geboren te Opbrakel, op 10 juni 1906 en over-
leden te Leuven, op 2 mei 1968, na ontvangen
te hebben, de H. Sacramenten der Stervenden.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik
in dit lichaam zal verrijzen.

In de tegenslagen van het leven, zal ons
geloof in Christus ons troost en kracht geven.

Hij is ons voorgegaan in lijden, dood en
verrijzenis, opdat ens lijden draaglijker en
onze dood zachter zou zijn, in 't vooruitzicht
van onze toekomstige heerlijkheid samen met
de verrezen Christus.

Het jarenlange ziekbed heeft onze dierbare
echtgenoot en vader gelouterd, en hem eer
zuiver inzicht gegeven in de levensopdracht
van de mens: in dit kortstondig leven in liefde
tot Christus, goed zijn, en moedig dragen,
en leven in de blijde verlossende waarheid
van het Evangelie, zo is het leven altijd
schoon en waardig.

Lieve echtgenoot en vader: Gij waart voor
ons een toonbeeld van goedheid, een veilige
toevlucht, een vaste hand, het warme hart. Heb
dank voor dat alles. Moge uw schone ziel, na
't moedig dragen van uw kruis, samen met
Christus, ook de vrede genieten met de ver-

heerlijkte Christus.

Mijn dierbaren: Te vroeg naar menselijke be-
rekening moest ik van u heengaan. Blijft innig
verenigd met elkander.

Bloedverwanten en vrienden: Bewijst mij
een laatste vriendendienst: Uw gebed voor
mijn echtgenote en kinderen, dat God hen
kracht moge geven en troost, en voor mij, dat
mijn ziel bij de Heer moge rusten.

Mevrouw Victor VANDEMERGEL,

Heer en Mevrouw -
Paul GOOSSENS-VANDEMERGEL en kinderen.'

De familién VANDEMERGEL, VANMAELDERGEM,
VANDERBRUGGEN en PIETERS,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begr. H. Verlinde & Zoon, tel. 716.91, Bredene
Druk. R. Deleu, tel. 790.25




