Ik ben de Verrijzenis en het Leven !

T

TOT ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER
Michel - Jules - Joseph

VAN DEMEULEBROUCKE

echtgenoot van Mevrouw
Elvire VANDENBERGHE

Erelid van de Bond van het H. Hart

Geboren te Kessel-Lo, op 28 april 1901 en

godvruchtig overleden te Zottegem in de

kliniek St. Elisabeth, op 3 juni 1973, gesterkt
door het Heilig Sakrament der zieken.

Het is voor ons een grote troost te weten
dat de dood niet het einde is, zoals Jezus
Christus het ons heeft geleerd : « Wie in Mij
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven ».
Zo weten wij dat ons leven een opgang is
naar de Hemelse Vader en dat wij op die
weg mekaar helpen, want wij zijn samen
onderweg.

Deze dierbare overledene was een diep-
gelovig man, die God steeds voor ogen had,
een goede en trouwe echtgenoot, een aller-
beste vriend voor allen. In een zeldzame
hoge mate bezat hij de heerlijke deugden van
rechtschapenheid en eerlijkheid. Zijn deugd-
zaam leven, zijn rotsvast geloof, zijn gewe-
tensvolle plichtsvervulling in zijn levensstaat
blijft voor allen het dierbaarst aandenken
aan hem.

Het leven echter bracht zware beproevin-
gen. Manmoedig en met liefde en geduld,
konsekwent voor God en geweten heeft hij
zijn zware lange ziekte zonder Kklagen ge-
dragen, hopend dat alles eens goed voor
elkaar zou komen. Overgave en vertrouwen
zijn het schoon en echt gebed voor de lij-
dende Christenmens. Thans heeft God hem
tot Zich geroepen, en hiermede heeft de
goede man zijn eeuwige bestemming bereikt.
Zijn heengaan slaat een diepe wonde in ons
hart en toch bidden wij met kristelijke ge-
latenheid : « Vader, Uw Wil geschiede ».

Dierbare echtgenote, wil mijn oprechte
dank aannemen voor de gelukkige jaren van
echt samenzijn en trouwe liefde, alsook voor
uw edelmoedigheid en onafgebroken toewij-
ding mij dag aan dag betoond. God vergelde
U voor alles wat gij voor mij deed.

Dierbare broers en zusters, familieleden en
vrienden, dank voor uw steun en opbeuring
tijdens mijn beproevingsdagen. Bidt allen
voor mij, en gij vooral, mijn zuster, den
Heer toegewijd en mijn neef, missionaris,
vergeet mij niet in uw missen en gebeden.
Tot weerziens in den hemel !

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Elvire VANDENBERGHE,

De families VAN DE MEULEBROUCKE,
VANDENBERGHE, HERREMAN en
DECOCK,

DANKEN U.
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