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Moge God in zijn grote Barmhartigheid de eeuwige
rust schenken aan
DE HEER

André VANDE MOORTELE

echtgenoot van Mevrouw
Ilvonne VANDEKERCKHOVE

geboren te Wannegem-Lede, op 9-juni 1929 en god-
vruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te
Gent op 29 november 1978,
versterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hoe kroos toch is het leven van een mens.

Wij verwachten soms zoveel van het aardse leven
en worden toch zo dikwijls ontgoocheld. Vandaag
zijn wij gelukkig, blij en gezond, morgen treffen ons
ramp, smart, ziekte en dood.

Wanneer wij van deze overledene het leven zou-
den samenvatten dan kan men zeggen dat het
iemand was die hard en veel gewerkt heeft. Werken
was zijn leven en zijn leven was werken.

Hij hield van zijn werk, hoewel het soms echt
zware labeur was. En niemand had durven denken
dat aan dat alles zo vlug een einde zou komen. Zo
lang het enigszins kon, ging hij uit werken tot op de
dag dat hij, overmand door pijn, moest thuis blijven.

De laatste tijd was het leven voor hem een echte
lijdensweg en stilaan werd zijn sterke gestel onder-
mijnd en hulp mocht niet meer baten.

Dierbare echtgenote, ons scheiden is toch zo
vroeg gekomen. Wij waren toch zo gelukkig en blij
dat wij mochten en konden werken. Het zal voor u
hard zijn voortaan alleente staan in het leven. Ik
dank u voor uw liefde en trouw. Moge God u verder
helpen. Vergeet mij niet en bid voor mij. De band
van liefde gaat tot over de dood heen en die band is
het gebed.

Dierbare moeder, schoonmoeder en familie, het
was toch zo aangenaam elkaar te ontmoeten en
samen te zijn. Nu blijft er in die familiekring een
plaats die niet meer ingevuld zal worden. Doch laat
ons één zijn in het gebed, waar ik op reken.

Mijn vele vrienden en werkmakiers dank voor
uw vriendelijkheid en kameraadschap. Ook van u
verwacht ik een gebed.

Dood is in ons bloed

dood voor onze ogen,

maar Hij (God) geeft ons moed,
dat wij leven mogen,

met de dood in 't bloed.

Mw André VANDE MOORTELE-VANDEKERCKHOVE,
zijn echtgenote;
De families VANDE MOORTELE,
VANDEKERCKHOVE,
MEERE en VANDEN BERGHE,

danken U voor uw aanwezigheid en
blijken van kristene deelneming.

Rouwdienst Bauters Druk. Hollaert
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