Uit diepten van ellende
roep ik, Heer, =
roep ik om hulp tot U, M~74. 52
unt mu redden (Ps 129)
(Z /eowur eddy
w«, 6 ﬂd"}d- .8 LF
In droefheid gedenken wij : ]
De Heer
André VANDENABEELE

Hlj werd geboren te Opbrakel op
30 oktober 1954 en overleed te Zegelsem
op 16 augustus 1993, gezalfd "in extremis".

Gij, Heer van alle leven, Gij alleen kent
het onrustig zoeken van 'n mensenhart.
Uw oordeel is barmhartig over ons leven,
want Gij ziet niet naar een of ander ziekelijk
-zwak moment uit ons bestaan. Daarom doen
wij beroep op uw begrip en Uw goddelijk
erbarmen.

Op het kruis bad Gij voor Uw beulen :
" Vader, vergeef het hun, want zij weten niet
wat zij doen." Ook André wist in zijn
radeloosheid niet wat hij deed.

Heer, geef moed en sterkte aan allen die
achterblijven in eindeloze droefheid. Laat Gij
hen niet alleen. Aanvaard hen op dit ogenblik
zoals ze zijn met hun vragen en hun aarzelend
geloof. Laat hen niet verstikken in verdriet of
verbittering, maar geef hun de kracht om
zich te blijven toevertrouwen aan het leven
zoals Gij dat geeft.

Mijn Jezus, barmhartigheid !
Schenk hem nu bij U het eeuwig
onverwoestbaar leven.

De families VANDENABEELE - FLAMEE -
ROELAND danken U voor uw medeleven en
gebed.

Namis : 27 augustus 1993 om 8u. te D'Hoppe-
Vloesberg.
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