T
TOT VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw

Bernadette VANDENABEELE

echtgenoot van de Heer
GEORGE DEMEULENAERE

geboren te Zulzeke op 8 augustus 1932 en na een
kortstondige en pijnlijke ziekte godvruchtig
overleden te Ronse op 22 april 1980.

Voor de dood staan wij mensen machteloos. Het
vele leed bij al de gebeurtenissen van de laatste
tijd waren haar te machtig. Wie zou het kunnen
denken. Bernadette, in de volle bloei van uw
leven, U die met uw gulle lach vol levensopti-
misme stak.

Onze liefde voor haar doet pijn bij de herinnering
aan haar blijmoed, dienstbaarheid, haar gulle
werklust en haar diepe bezorgdheid voor haar
man en moeder.

Haar leven was een offer, maar ook haar sterven
is een levensoffer voor haar, maar in 't bijzonder
voor wie ze nalaat.

Nu wij vandaag van U afscheid gaan nemen, voe-
len wij ons zo hulpeloos. Je laadt ons een zware
taak op onze schouders : dit te dragen. Uw leven
is meer waard dan een opsomming van de
mooiste ogenblikken. Maar laten wij al het schone
uit uw leven verder dragen in ons leven, en eens
opkijken naar God die liefde is. Moge uw laatste
loutering, door het lijden een vredig en hoopvol
heengaan zijn.

Lief vrouwke, heb dank voor de gelukkige jaren

vol bereidheid en liefde tegenover mij. Niettegen-
staande de droefheid om dit afscheid wil ik God
danken om alles wat U voor mij en de onzen
hebt betekend, om uw diepechtelijke trouw, om
alles wat U met mij hebt opgebouwd en tot stand
gebracht.

Mijn ingoede man. Graag was ik nog enkele jaren
gebleven. Vergeet de mooie jaren niet die we
samen doorbrachten. Dank voor de warmte van
uw mens zijn.

Beste moeder, schoonouders, zusters en broers,
neven en nichtjes. U weet dat ik U diep in het
hart droeg. Heb dank voor alle vriendschap en
genegenheid.

Dierbare familieleden en vrienden, ook mijn ver-
knochte werkgevers, dank om het vele goed dat
ons samenbracht. Blijf samen en eensgezind, en
mag ik nog een gebed, vragen. Wees goed voor
moeder. Moge God en uw begrip haar tot steun
zijn.

Ook mijn dank aan zusters en verpleegsters, zij
hebben hun best gedaan, maar God wikt en be-
schikt ons leven.

Moge ik rusten in vrede.

Heer Georgé DEMEULENAERE,

Mevrouw Maurice VANDENABEELE-MORES,
Heer en Mevrouw Max DEMEULENAERE-PEERS,
De families VANDENABEELE-MORES en DEMEU-
LENAERE-PEERS

danken U zeer oprecht

voor de blijken van genegenheid
en gebeden.
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