ik zie dij niet meer weer”

dankbare herinnering aan

jan vanden abeele

geboren te gent op 15 januari 1963
en onverwacht overleden te Herzele
op 23 juni 1985,

gesterkt door de H.H. sakramenten

”in extremis”

dag
dag
dag
dag
dag
dag
dag
dag

prutske

moeke en vake

leentje alleen

bart

moemoe en bomma

liliane, michel en katrien
vrienden, kollega’s, sportvrienden
allen

dag...

allen heel veel dank omdat je nog eens
gekomen bent,

laat mijn blijheid en mijn levensvreugde
uw groot leed een beetje verzachten.

‘'t begon zo schoon te worden.

janneke

druk. van de maele




