De Almachtige God zegene U. ( Genesis)
T

Vrome gedachtenis aan
MEVROUW

Magdalena, Germana, Philomena
VANDEN ABEELE
weduwe van de Heer Achiel VERROKEN

geboren te Berchem-Kluisbergen op 29 oktober 1902
en stil in de Heer ontslapen in het Rustoord te
Maarke-Kerkem op 17 september 1990,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Heel zachtjes en geruisloos is moeder van ons
heengegaan. Ze was bereid over te gaan van het
tijdelijk leven naar het eeuwig leven, want ze wist
dat de Heer op haar wachtte. Haar heengaan zal
een leegte achterlaten ... het is allemaal nog zo
vlug gegaan.

Wij weten dat haar leven vruchtbaar was, rijk
aan werkzaamheid en zorg. Moedig en bedrijvig
heeft zij door veel arbeid haar brood verdiend met
onbegrensde toewijding aan haar echtgenoot en
zoon. In hun midden is zij gelukkig geweest en
tevreden. Zij was ook een vrouw van groot geloof
met een sterk vertrouwen op God. Moeder zal nog
lang een plaats hebben in ons gebed, in ons hart
en onze geest.

Dank U Heer, voor de genegenheid en de
vriendschap die ik mocht ervaren van de mensen
om me heen, voor de geborgenheid mij gegund in
het rustoord te Maarke, voor de goede verzorging
die ik van het verplegend en verzorgend personeel
mocht ontvangen.

Dank U Adolf en Mieke, om uw wekelijks
bezoek en de vele attenties. Omringd door uw
hartelijkheid en liefdevolle zorgen voelde ik mij
beloond voor alles wat ik voor u gedaan heb.

Dank U Zuster Griet, omdat gij mij dag en
nacht met veel liefde en zorg hebt bijgestaan.

Heer, onze God, laat onze geliefde overledene
van bij U over ons waken. Wij zullen haar beeld
in ons bewaren en meteen ook iets van haar
levenskracht, levensblijheid en geloof.

Dat zij ruste in vrede !

De Heer en Mevrouw Adolf Verroken-Ghyselen,
haar kinderen;

danken U voor uw gebed en
deelname in de rouw.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.




