DANKBAAR DENKEN WIJ TERUG AAN
HET LEVEN VAN

Maria VAN DEN ABEELE
echtgenote van Cyriel VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 21 mei 1900
en overleden te Zottegem op 16 maart 1976.

Niemand leeft voor zichzelf

Niemand sterft voor zichzelf

Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe.

Zo heeft moeder geleefd en zo is zij naar de
eeuwigheid toe gegaan: zichzelf wegschen-
kend voor de anderen.

In al haar eenvoud was zij een groot mens.

Eenvoudig was haar geloof. Met grote woor-
den heeft zij nooit over de Heer gesproken,
maar zij heeft geleefd in het vertrouwen dat
God als een Vader bij ons aanwezig is. Zij
leerde ons naar Hem toe te gaan.

Als moeder van elf kinderen heeft zij met
vader dag in dag uit gewerkt en gezorgd. Zij
vond het allemaal zo vanzelfsprekend, maar
zij deed het zonder berekenen, zonder aan
zichzelf te denken. Zelfs tijdens haar ziekte
ging haar bekommernis steeds naar vader en
naar iedereen. Haar klein- en achterkleinkin-
deren zag ze zo graag komen. Tot in haar
laatste levensdagen mochten wij haar bewon-
deren om haar moed en sterke levenswil.

Opvallende dingen heeft zij in haar leven
niet tot stand gebracht, maar zij hield van
ons en van de velen die bij haar thuis kwa-
men, in alle eenvoud en hartelijkheid. Wij zijn
de Heer dankbaar omdat Hij ons zo’'n moeder
gaf. Wij zullen haar missen, maar toch gelo-
ven wij dat zij verder met ons leeft en ons
van bij de Heer zal helpen om in haar spoor
van goedheid en zelfvergetenheid door het
leven te gaan. Bij de Heer vinden wij elkaar
terug.

De families VAN DEN ABEELE, KILEMOES,
VAN DAMME en COOLENS,

danken U voor uw vrome deelneming.




