VROOM AANDE!

MARIA VANDENABEELE

echtgenote van
AIME BAERT

zij werd geboren te Zulzeke op 30 januari 1902
en is godvruchtig overleden te Ronse, op 16
september 1976, gesterkt door het sacrament der
zieken.

Haar naam was Maria.

En zoals de dienstmaagd des Heren, is haar leven
gekenmerkt geweest door dienstbaarheid. Een-
voudige, bescheidene toewijding aan haar gezin,
haar familie, haar vrienden, de parochie en al
wie ze kon helpen.

Zoals de moeder van Smarten is zij trouw geble-
ven aan haar plichten in schone en moeilijke
dagen, in vreugde en verdriet. Is het misschien
daarom dat de Heer toeliet dat de dood haar
spaarde van een verdere pijulijke ziekte ?

Zoals Maria ook, vertoefde zij graag bij de Heer.
Haar diepe godsvrucht betekende een grote steun
in haar leven, want in het gebed en in de Eucha-
ristie kon zij steeds opnieuw de kracht van het
geloof ondervinden.

Zoals Maria, Moeder van genade, is zij dan ook
een blijvende aanmoediging geweest voor allen.
Dankbaar willen wij daarvoor zijn en bidden:
«zoveel hebt gij ons gegeven : eenvoud, adel van
gemoed, moederweelde, minnegloed, reinheid en
de stille moed voor de Hear en voor elkaar te
leven !» Zoals Jezus Zijn moeder bij zich nam, zo
zal hij ook zorgen dat deze goede moeder nu bij
Hem gelukkig mag zijn.

Dierbare echtgenoot, ik ben u oprecht dankbaar
voor het zo liefdevol geduld met hetwelk gij voor
mij zorgde; blijf zo verder innig goed en sterk.
Beste kinderen, kleinkinderen en pleegkinderen,
dapk voor uwe tastbare en steeds opnieuw be-
wezen genegenheid. Goede familieleden en
vrienden, in de Heer blijven wij verbonden.

O, L. Vr. van Wittentak, aan U vertrouwen wij toe,
zij die ons zo dierbaar was.

Aimé BAERT, haar echtgenoot;

Gustaaf en Elisabeth DE WAELE-BAERT en zoon,

Benoni en Jeannine BAERT-VANSCHOORISSE en
dochters,

Alexis en Andrée BAERT-BOUCHEZ en kinderen,

haar kinderen an kleinkinderen;

Christian en Marie-Thérése DEWOLF-BARRE en
zoon,

Bertrand en Emilienne DEWOLF-BARRE en doch-
ter,
haar pleegkinderen;

De families VANDENABEELE, MORES, BAERT en
ROGIERS,

danken u oprecht voor de gebeden
en blijken van deelneming.

M. Lievyns




