" Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten

gebukt en ik zal u rust en verlichting schenken ".

(M 11,28)
T DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW
Maria, Emma Van Den Abeele
weduwe van Cyriel, Alfred Van der Haegen

geboren te Nederbrakel op 2 september 1900 en
godvruchtig overleden in het Rusthuis St. Ursmarus
te Zegelsem op 7 januari 1994,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken, de
apostolische en pauselijke zegen.

In droefheid bijeen en in dit uur, waarin wij afscheid
nemen van Emma, die nu haar man Cyriel zo viug ge-
volgd is, komen veel herinneringen aan belevenissen
en ontmoetingen met de overledene in ons op.

We hoeven en kunnen die niet allemaal hier noemen,
want de indrukken en beelden die wij van de overle-
dene hebben willen wij bewaren in ons hart.

Er is vandaag droefheid in het hart van haar familie,
die zonder afscheid te kunnen nemen, haar nu plotse-
ling moet missen. Maar wij staan machteloos voor de
dood en het valt hard als we een geliefde , eenvoudige
en gelovige moeder moeten afstaan.

Het geloof neemt deze droefheid ook niet weg, maar
wel kan het ons helpen om zo een verlies op een posi-
tieve manier ‘e verwerken.

Emma was een persoonlijkheid, die nooit klaagde, maar
het leven nam zoals het kwam met zijn goede en kwade
dagen. Zij vond altijd de kracht om moedig verder te
gaan en dat tot in haar 93 ste jaar.

Haar leven is getekend door een met aflatende
waakzaamheid en zorgzaamheid, die tot uitdrukking
kwam thuis, maar ook in haar gebed en haar geloof in
de verrijzenis.

Bijna 70 jaar hebben vader en moeder lief en leed ge-
deeld en samen met vader heeft zij gezorgd voor haar
mooi gezin, zolang als ze kon.

Lieve moeder, wij zijn dankbaar voor al het goede dat
je voor ons betekende als huisvrouw en lieve groot-en
overgrootmoeder. We danken je om je eenvoud en
dienstbaarheid.

Beste kinderen en familie, bedankt voor alles wat ge
voor vader en mij gedaan hebt. Nu ben ik teruggegaan
naar de Heer, van daaruit blijf ik samen met vader
waken en bidden opdat U allen troost en verlichting
mag ontvangen in deze moeilijke en pijnlijke dagen.
We zullen jullie nooit vergeten.

Zij weze nu met vader voor altijd gelukkig bij de Heer.

De families Van den Abeele, De Vos, Van der

Haegen, De Schampheleire, danken U voor de blij-
ken van deelneming en gebeden.

Namis op dinsdag 1 februari 1994 om 19uur.
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