WIJ GEDENKEN DANKBAAR
MEVROUW
MARIE- LOUISE VAN DEN ABEELE

weduwe van De Heer Gilbert De Campeneere.

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 3 juli 1904 en
godvruchtig overleden in het rust- en
verzorgingstehuis St.-Franciscus te Brakel op 30
november 1991, gesterkt door de laatste HH.
Sakramenten.

De families DE CAMPENEERE, VAN
CAUWENBERGE, VAN DEN ABEELE en
KILLEMOES danken U voor uw blijken van
medeleven en gebed.

Namis : Donderdag 9 januari 1992 om 18.45 u. in de

parochiekerk van Sint-Maria-Oudenhove.

De dertigdaagse missen zullen opgedragen worden
door Pater Louis Van Damme.

Drukk. H. Maginet, Zottegem - Tel. 091/60.74.96
Rouwl. Porrez bvba, Zottegem - Tel. 091/60.06.58
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ZALIGHEDEN

voor de vrienden van bejaarden !

Zalig zij die zich begrijpend tonen,
hoe soms onvast m'n stap en bibberend m'n hand...

Zalig zij die harder spreken, wijl zij weten
dat mijn gehoor zo zwak geworden is...

Zalig zij die wel begrijpen,
dat ook m'n blik vervaagt, m'n geest veel trager
werkt...

Zalig zij die er geen acht op slaan
dat ik m'n koffie morste deze morgen...

Zalig zij die 'k nooit heb horen zeggen :
"maar dat heb je daar net toch nog verteld..."

Zalig zij die meelevend me vragen
"vertel me uit je lang vervlogen blije dagen..."

Zalig zij van wie ik voelen mag,
geéerd, bemind te worden, nooit 'n last te zijn.

Zalig zij die zien hoe het me soms moeilijk is,
en ik de kracht niet vind mijn kruis te dragen.

Zalig zij die door genegenheid m'n laatste dagen rustig
maken en bij me blijven bij het vertrek naar het huis
van Vader !

Vrij vertaald naar Mary Walker door Aegrotus.
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