Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

.i.

BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Philomena VAN DEN ABEELE

weduwe van de Heer
Albert DE CUBBER
en van
de Heer Arthur HAEGEMAN.

Zij werd geboren te WNederbrakel op
1 januari 1905 en overleed zacht in de Heer
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 27 mei 1975,
na de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen te hebben ontvangen.

Lid van de Koninklijke Harmonie
« De Eendracht » Brakel.

Ons hart is bedroefd, maar tevens voelen
wij ons dankbaar en fier, omdat wij zo een
moeder hadden gekregen. Schone gaven naar
ziel en lichaam sierden haar persoon. Ze
was vriendelijk en minzaam, optimistisch en
dienstbaar. ledereen hield van haar en vindt
dat zij veel te vroeg is heengegaan.

Voor elk van onze zorgen was er een plaats
in haar hart, voor elke nood en pijn vond
zij een woord van moed en vertroosting en
in haar gebed droeg zij al onze verlangens
aan God op, in een stil vertrouwen op Zijn
Vaderlijke goedheid en voorzienigheid.

De dood vond haar niet onvoorbereid ; in
de ziekenzalving heeft zij haar lijden laten
wijden, om verbonden met de lijdende en
verrezen Kristus de eeuwigheid in te gaan.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor de jaren dat gij mij verzorgd en met
liefde bejegend hebt. Gedenkt mij in uw ge-
beden ; uw moeder vergeet u ook niet bij
God.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

De families VAN DEN ABEELE, DE VOS,
DE CUBBER, WAUTERS, HAEGEMAN en
GABRIELS,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming in hun diepe smart.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




