Een goed mens ging veel te vroeg van ons heen.

T

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

ROGER VAN DEN ABEELE
echtgenoot van Mevrouw
DIANE VAN DER LINDEN
geboren te Opbrakel op 13 oktober 1942 en god-
vruchtig overleden in de kliniek Zusters van

Barmhartigheid te Ronse op 31 juli 1988.
Gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Voorzitter van Motoclub Brakel

Bij het zo moeilijk te aanvaarden heengaan
van ons aller vriend Roger voelen wij ons zeer
teneergedrukt.

Tot enkele maanden geleden had niemand
kunnen vermoeden dat 'die boom van esn man”
vandaag al geveld zou zijn. Roger die als het
ware gezondheid uitstraalde en er zo levens-
lustig uitzag, werd plots getroffen door een on-
herstelbare ziekte waarin hijzelf als eeuwige
optimist pas in zijn stervensuur kon geloven.

Werklustig en ondernemend als hij van nature
was, streefde deze handelsreiziger van beroep
naar een veilige toekomst voor zijn dochters en
zoontje die hem zo nauw aan het hart lagen. Op
gemeentelijk vlak kenmerkte de dierbare over-
ledene zich als een echte volksvriend die zijn
medemensen steeds behulpzaam wou zijn. Daar-
naast was hij een sportminnende figuur die het
plaatselijk verenigingsleven aanmoedigde. Vooral
als dynamische voorzitter van de Brakelse mo-
toclub "De Jean-Pauls'Vrienden' en als bezieler
van de jaarlijkse gelijknamige cross.

Een triestig toeval van omstandigheden heeft
gewild dat precies in het laatste uur van de dag
waarop wegens overmacht zijn eigen sportmani-
festatie diende afgelast, ook de levenskrachten
van Roger niet langer weerstand konden bieden.
Het moet hem bovendien danig pijn hebben ge-
daan dat hij, vastgekluisterd aan zijn sterfbed,
machteloos stond om de dag véor zijn overlijden
de begrafenis bij te wonen van zijn moeder
Simonne.

" Het leven is een schouwtoneel ; elk spee!t
zijn rol en krijgt zijn deel "’ (Vondel). Voor het
gezin Roger Van Den Abeele heeft het noodlot
werkelijk hard toegeslagen. Daarom dat in deze
voor zijn diepbedroefde familie pijnlijke dagen,
zoveel trouwe vrienden innig en oprecht mee-
leven met zijn sympathieke echtgenote Diane en
zijn lieve kinderen Sabine, Nancy en Kris. Het
weze hen enige vertroosting dat zovele mece-
burgers en kameraden deze minzame echtgenoot
en goede vader dankbaar blijven herinneren.
Alleszins dankbaar omdat hij een voorbeeld was
van verdraagzaamheid en dienstwilligheid.

. Dierbare vriend Roger, wij missen u sterk maar
in onze herinnering leeft u voor altijd voort.

Moge u bij de Schepper van alle leven nu de
eeuwige rust genieten ! (M.V.S.)

De families
VAN DEN ABEELE, VAN DER LINDEN
MINCKE en VERSTRAETEN,

danken voor de blijken van deelneming.

Namis : parochiekerk St.-Martinus op zondag
28 augustus 1988 om 10 uur.
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