' Ik, ik vergeet je nooit,
in mijn handpalm heb ik je naam geschreven .
T (Jes. 49, 15-16)

IN DANKBARE HERINNERING BIDDEN WIJ VOOR
MEJUFFER

Sonja VANDENABEELE

dochter van Johan en Paula VAN MAELDERGEM

geboren te Ronse op 31 maart 1969
en overleden te Gent op 21 april 1991,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Sonja,

voor ons was jij veel,

ja alles, ons geluk.

Jij was ongedwongen,

lief zoals geen één.

Nu verlaat jij ons,
onverwacht, onbegrijpelijk.
Heel jou levensdroom
brak ineens stuk.

Jou streven naar goedheid,
naar liefde, binnen deze tijd,
raakt nu de eeuwigheid.

Om uw aanwezigheid, om uw gebed, om uw
woorden van troost en genegenheid,
danken U van harte :

Johan en Paula VANDENABEELE-

VAN MAELDERGEM, haar ouders;
Steven VANDENABEELE,
Michaél VANDENABEELE, haar broers;

Maria-Josée VAN MAELDERGEM(1)-MINCKE,
haar grootmoeder;

De families VANDENABEELE-SPILEERS en
VAN MAELDERGEM-MINCKE.

Rouwdienst DEVOS, Ronse.
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