« Ach, wat is de mens dan,

dat Gij naar hem omziet,

't mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel,

hebt Gij hem geschapen,

hem omkleed met schoonheid en pracht». Ps.8
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alice - Maria VAN DEN BERGE

dochter van wijlen Kamiel VAN DEN BERGE
en Marie VAN DEN BERGHE

geboren te Steenhuize op 21 augustus 1898 en
er zachtjes thuis in de Heer ontslapen op 12
oktober 1988, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

Schoon en zacht zoals ze heeft geleefd, is zij
van ons heengegaan om nu tenvolle in Gods
liefde te delen. Van die liefde heeft ze veel ge-
geven. Rond de eeuwwisseling geboren, heeft
zij de scherpe kanten van het leven meer dan
geproefd. De drukte van winkel en boerderij liet
haar niet los, ook niet na de dood van haar
ouders en haar man. Bij haar kinderloos huwe-
lijk heeft zij een meisje geadopteerd dat zij als
haar eigen kind heeft gekoesterd en grootge-
bracht. Ze hield zo van kinderen en zonder ge-
zelschap kon ze niet.

Hoe ouder ze werd hoe meer zij vreugde vond
bij haar dochter, haar schoonzoon en kinderen.

Zij was onnoemelijk dankbaar voor alles wat
mensen voor haar deden. Elk bezoekje werd op
intens geluk onthaald. Boven alles was zij op
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haar hoge leeftijd — ze was nu negentig gewor-
den — gelukkig bij haar dochter en de goede
zorgen, die ze in die thuis van haar kinderen
en kleinkinderen mocht ondervinden.

Een kwalijke val bracht haar in de kliniek. Hoe
moeilijk kon ze wennen aan die nieuwe sfeer.
En ook al bracht haar dochter haar honderden
bezoekjes, zij kon haar tranen bij het afscheid
maar zelden bedwingen. Ze hield zo van gezel-
schap | Des te groter was haar blijdschap, toen
ze terug naar huis mocht. Maar lang heeft het
niet mogen duren. Als een kaarsje, dat voor haar
Heer en Meester is opgebrand, is zij uitgegaan.
Korter en korter haar adem, dieper en dieper
haar slaap.

We houden een levendige herinnering aan haar
grenzeloze dankbaarheid. Als een engel heeft ze
geleefd, als een engel is ze gestorven, gesterkt
met de HH. Sakramenten van de zieken. Wij bid-
den in een vroom aandenken voor haar zielerust.

Mijn liefste Henriette, jij hebt mijn lijden ver-
zacht, mijn eenzaamheid verbroken. In dankbaar-
heid zal ik verder voor jou en jouw gezin bid-
den. Bid ook regelmatig voor mij en blijf dank-
baar om wat God voor ons heeft gedaan.

0. L. Vrouw Hemelvaart, bid voor ons.

H. Katharina, patrones van de parochie, bid
voor ons.

De families
VAN DEN BERGE en VAN DEN BERGHE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U
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