Ik zal de halmen niet meer zien

noch ‘binden ooit de volle schoven,

maar doe me in de oogst geloven

waarvoor ik dien. A.R.H.

Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid

DE HEER

Florent, Jozef Van den Berge

echtgenoot van Mevrouw
CECILIA VAN RO

geboren te Ophasselt op 2 oktober 1916 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te
Opbrakel, op 12 augustus 1979, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.
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Uw aanwezigheid en gebed, uw blijken van ge-
negenheid, zijn voor ons een hulp om in geest
van geloof deze beproeving te dragen.

Wij danken U ervoor van harte.

De families VAN DEN BERGE, VAN RO,
DE GAUQUIER en DE VOS,

Een trouwe echtgenoot en goede vader is niet
meer. Ons hart doet pijn omdat hij niet de jaren
kreeg waarop wij gehoopt hadden. Toch leeft
er diep in ons een gevoel van innige dankbaar-
heid om het schone voorbeeld dat hij ons gaf.
In alle eenvoud en met grote liefde heeft hij
zonder ophouden gewerkt voor vrouw en kin-
deren. Zelfs toen zijn gezondheid verminderde,
gunde hij zich nog geen rust. Zijn kleinkinderen
waren zijn vreugde en fierheid. Elke attentie
beantwoordde hij met een stille glimlach. Moge
de Heer aan deze in-goede mens de eeuwige rust
en de vreugde van zijn nabijheid geven.

Wij danken U, Heer God,

voor alle vriendschap, die van hem is uitgegaan.
Geef hem, Heer,

uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw.
Wij verenigen ons met het geloof

waarin hijzelf aan U heeft vastgehouden
ten einde toe,

aan U, zijn God en onze God,

die voor ons leeft

vandaag en alle dagen

tot in de eeuwigheid. (H. Oosterhuis)

Drukk. De Vos




