Moeder is te ruste gegaan

ij was moe van aardse zaken

om in eeuwigheid voortaan

bij de engeltjes te gaan ontwaken.
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Dankbaar aandenken a;ln
MEVROUW
Germaine VAN DEN BERGE

weduwe van de heer Hector Achiel Van Lierde

geboren te Sint-Lievens-Esse op
22 april 1917 en in huiselijke kring zacht in
de Heer ontslapen te Lierde-Deftinge op
3 april 2001, gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.
Uw gebeden zijn een zegen voor haar.
Uw deelneming een troost voor ons.

De families: VAN DEN BERGE - VAN LIERDE
KEPPENS - STRADIOT.

De namis wordt opgedragen op zondag 20 mei 2001 om
10.30 uur in de Sint-Ursmaruskerk te Lierde-Deftinge.

Vandaag treuren velen met u, dierbare familie om het
heengaan van haar die u bijzonder dierbaar is; een moe-
der uit de duizend. Ze is van ons heen gegaan zoals zij
heeft geleefd, in alle eenvoud en stilte. Ze heeft een oude
dag gehad zonder veel lijden, omringd door haar kinde-
ren en familie.

Komende uit een groot gezin, was zij een goede moe-
der. Gods goedheid had haar jeugd gezegend. Ze was
gevormd voor haar levenstaak, de ziel van haar gezin.
Zij was een huismoeder uit één stuk, vroom in haar ge-
bed, wijs in haar leiding, schoon in haar voorbeeld, rus-
teloos in de arbeid, sterk in de lasten, nederig en dank-
baar in de zegeningen.

Als een goede moeder heeft zij door haar voorbeeld haar
kinderen zorg en arbeid ingeprent en hen een opvoeding
rijk aan eerlijkheid en deugd geschonken. Wij danken
God zo een goede moeder te hebben gekregen; wij zul-
len haar gedachtenis in ere houden.

Dierbare  kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik dank u voor uw liefde, eerbied en ge-
negenheid waarmee gij mij steeds hebt ontvangen.
Vooral de laatste jaren was u engelen voor mij, dank dat
ik thuis heb mogen blijven en er sterven. Handel altijd
naar wat gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt en
wees nu een troost en steun voor elkaar. Blijf verenigd
in gebed.

Een bijzonder woord van dank voor mijn zusters en
schoonzusters die mij de laatste maanden zo veel heb-
ben bijgestaan. Ook dank aan familie, vrienden en buren
voor uw vriendschap en genegenheid.
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