Toch buigen wij het hoofd...
Uw wil, O God, zij stil geloofd !
(G. Gezelle)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Leopold, Eugeen
VAN DEN BERGE

echtgenoot van Irma Vandemenschbrugge,

geboren te Nederbrakel op 15 november 1900
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 1 augustus 1985,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Vaders handen. Ze liggen naast elkaar op
het witte laken.

Vaders handen, die waren het voornaamste
van vader, daarin staat zijn hele leven ge-
graveerd. Zie hoe ze voor zijn gezin en voor
de anderen hebben gewerkt.

Vaders handen, ze hebben zich niet meer
gevouwen dan nodig was...

Vaders handen... Nu rusten ze, voorgoed.
Nu zullen ze stof worden in het stof dat
ze bewerkten.

Rust zacht lieve vader. Rust zacht lieve
dode, tot het laatste der dagen, als de
Rechter van doden en levenden komt.

(Naar « Bartje zoekt het geluk » van A. De
Vries).

Namis : donderdag 22 augustus om 20 u.

De families :
VAN DEN BERGE, CARLIER,
VANDEMENSCHBRUGGE, LEMAGIE,

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in de rouw.

Begr. Piteraerents, Tenbosse, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




