Tegen het vallen van de avond, sprak Jezus.
Laten we oversteken naar de andere oever.
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Germaine
VAN DEN BERGE
echtgenote van
Michel HIJSSELINCKX

geboren te Steenhuize-Wijnhuize
op 15 januari 1907 en godvruchtig overleden
op 9 november 1988
in de kliniek H.H. Harten te Ninove.
Lid van de Bond voor Gepensioneerden.

In 't achterjaar, met het freelste licht, onttrok
God ons in stilte haar lief gezicht om haar leven
rijkelijk te lonen, en haar nu bij Hem te laten
wonen.

Zij, die zich het wel en wee van haar trouwe
man Michel en van de ganse familie met hun
kinderen en kleinkinderen zeer ter harte nam,
zij, die ook tenzeerste bezorgd was om alles
wat haar parochie aanging, zij is niet meer.
Meter Germaine, ook in haar tweede huwelijk
zeer gelukkig, was een christelijke en diep
gelovige vrouw. Ook al kende zij in de avond
van haar leven meerdere mooie dagen, haar
gezondheid was sterk verzwakt. Broos en voor
elke inspanning zeer kwetsbaar, trok ze zich
meer en meer in haar zetel terug.

Met veel liefde en toewijding door haar goede
man Michel verzorgd en gekoesterd, kreeg ze
telkens weer moed, vooral toen een ernstige
maar geslaagde operatie haar zoveel sterker had
gemaakt. Toch heeft het niet mogen zijn.

Hoe lang de dag ook duurt, hij duurde maar
even. Haar zeer grote bezorgdheid sloeg haar
keer op keer weer om het hart. Dag na dag
ging Michel haar in de kliniek moed geven en
uitkijken naar een betere toekomst.

Zoals eens ook voor ons allen, is God nu volop
haar toekomst geworden. Nu is de Heer haar
Herder. Nooit zal haar nog iets ontbreken. Hij
brengt haar in een oase van hemels groen en
eeuwig licht. Hij nodigt haar aan zijn tafel en
bedient haar. Overal komen voor haar geluk en
genade. Zij woont nu in het huis van haar Vader,
tot in lengte van dagen.

Dierbare echtgenoot Michel, je hebt me in goede
en kwade dagen als een engel met liefde ver-
zorgd en bijgestaan. Treur niet om mijn bruuske
heengaan. 'k Heb zonder vrees de dood verbeid
en op zijn komst me voorbereid. Wees nu al
biddend bij mij. O.L. Heer =zal jou blijvend
bijstaan.

Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Heilige Catharina, patrones van de parochie,
bid voor ons.

Michel HIJSSELINCKX,

De families VAN DEN BERGE, HIJSSELINCKX,

SOENS en DE DUFFELEER, ‘
danken voor uw aanwezigheid en blijken
van christelijk medeleven.

Begr. L. Haustraete - druk. van boxstael




