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Het. offer dat Gij van ons vraagt is pijnlijk
maar wij onderwerpen ons aan Uw H. Wil.

Bid voor de ziel
van Mijnheer

Remi VAN DEN BERGE

Weduwnaar van Mevrouw
Maria DE RIDDER
geboren te Erwetegem de 22 mei 1898
en godvruchtig overleden in het Hospitaal
te Zottegem de 5 februari 1960,

gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.
i

Het kruis en het lijden is een mysterie hier op
aarde. Waarom dit nu juist ons moet treffen dat
weet alleen de Heer.

Vier maand geleden is moader gestorven — en va-
der lag in 't hospitaal — Wat een pijn moat hat
hem gedaan hebben zo zijn vrouw te moeten
verliezen — maar gelaten heeft hij ook dit offer
aanvaard — sterk bewust dat ook hij eens die zelfde
weg eens ging opgaan naar het vaderhuis — Beiden
hebben het offer van hun leven gebracht en zijn
nu weer verenigd in liefde bij de Heer.

Ik heb geprobeerd het lijden te dragen zonder
te klagen — een glimlach op mijn mond te toveren
— ik ben niet opstandig geworden tegenover de
Heer — neen — De Heer geeft en Hij neemt — Zijn
naam zij gezegend.

Beste kinderen — kleinkinderen en familieleden
Nu ik afgestorven ben — le2ft in U nog ons voor-
beeld voort — zoek in 't leven de echte zin en

denk aan ons — hoe wij 't gedaan en gedragen
hebben.

Nu wij bij de Heer zijn teruggekeerd waken wij
over U — blijft gij van uw kant voor ons bidden
in de mis — Zo zal ons gebed een gesprek zijn
met elkander — op lange afstand.

Beste kinderen loopt in ‘t spoor van vader en moeder
— zij hebben in de harde werkelijkheid een rech-
te lijn getrokken — doet gij zo voort.
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Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo duurbaar was, schonk ons veel troost en uw
gebed was een kostbare hulp voor onze bemirde
overledene

Mr & Mw Albert Hautman- Van Den Berge en
kinderen Josée en André,

Mr & Mw Jozef Van Den Berge -Schollaert en
kinderen Karel en Vera;

De Familién Van Dan Berge, De Ridder, Van Lae-
them en Van Nieuwenhove.

Uitg. V. D. Schueren Koster Erwetegem,
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