Ik verwacht de opstanding
van de doden en het leven
van het komend rijk.

(Geloofsbelijdenis)

VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Richard VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw
Gabrielle GHUUSSE

Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op
14 november 1901 en is er godvruchtig overle-
den op 12 juni 1974,

gesterkt door het Sakrament der zieken

Verlost uit de beproevingen die hij in
zijn laatste levensjaren dragen moest,
is de geliefde overledene teruggekeerd
naar zijn Heer, in Wie hij diep geloofde.
Wij danken God om al het goede en het
het schone dat vader heeft gedaan :in
liefde en trouw voor zijn echtgenote, in
werkzame toewijding aan zijn gezin, in

welwillende dienstvaardigheid voor zijn
medemensen,inmoed en betrouwen toen
de beproeving hem trof. Wij bidden voor
hem op de grote tocht waartoe eenmaal
iedere mens geroepen wordt : " Geef,
Heer, zijn ziel de eeuwige rust en dat
het eeuwig Licht voor hem nu strale ".
Geliefde vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren, in goedheid waren wij verenigd op
aarde. Ik dank u voor uw genegenheid
en zorgen. Gedenk mij allen in uw ge-
beden en Eucharistievieringen.

De families VAN DEN BERGE, GHUUSSE,
SOENS en SCHOUPPE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Van de Maele, Geraardsbergen




