Kristus is ons voorgegaan in de Verrijzenis.
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Herinnert U in gebed de naam en het leven van
DE HEER

Albert Vandenberghe

weduwnaar van Mevrouw Anna-Maria LEFEVERE

geboren te Deerlijk op 12 november 1918 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 18 januari 1989,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940-1945

Lid van de St.-Elooi-Gilde St-Goriks-Oudenhove
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneer-
den van St.-Goriks-Oudenhove

Bestuurslid van de Landelijke Gilde Strijpen.

Heel onverwacht is de slag voor ons gekomen:
Vader, die nog z6 flink gezond was wordt plots
uit ons midden gerukt.

Het pijnlijk voortijdig verlies van zijn geliefde
echtgenote heeft hem diep getekend.
Ondanks alles vatte hij moed om nu alles te
zijn voor de zijnen

Hij ging door het leven als een man uit één
stuk. Het voorvaderlijk geloof heeft hij” in zijn
leven verwerkt tot een persoonlijke en onwrik-

bare overtuiging. Hij wist de Heer te ont-
moeten in de dagelijkse omstandigheden : het
keren der seizoenen, het spel van regen, zon
en lucht, het groeien en bloeien van de veld-
gewassen : alles sprak hem de taal van de
Heer die leven en wasdom geeft en die in
Zijn Voorzienigheid alles ten beste schikt.

In de Geest van dezelfde geloofsovertuiging
wist hij in zijn gesprekken het gepaste woord
te plaatsen en kon hij steeds zijn medemensen
ten goede beinvloeden. Hij wist de betrekke-
liijke waarde van dit aardse bestaan te ont-
dekken en groeide zo toe naar die zalige
Godsontmoeting die hij nu reeds genieten mag.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik heb
getracht u in alles een voorbeeld te zijn van
werkzaamheid, geloof en vertrouwen. |k hield
van jullie allen. Moge dit voorbeeld altijd in
u getilen en u begeleiden. lk dank u om al
uwe genegenheid en bekommernis.

Beste zusters en broeders, familieleden en
vrienden, mogen wij allen over het graf heen
met elkander verbonden blijven door de on-
zichtbare hand van het geloof.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
De families VANDENBERGHE, LEFEVERE,
DEPOORTERE en’ VERTRIEST.

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.




