In de vrede van Christus....

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Emiel VAN DEN BERGHE

echtgenoot van mevrouw
Zulma VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Michelbeke op 30 mei 1919 en god-

vruchtig overleden in de H. Hartklinieck te

Geraardsbergen, op 18 mei 1969, voorzien van

de HH. Sakramenten der zieken en de Pause-
lijke Zegen.

Een paar weken na de dood van zijn zoon,
hetgeen hem zoveel leed berokkende, riep de
Heer deze man tot zich, om hem te belonen
voor zijn trouwe plichtsvervulling.

Hij was een in-goedmens met een mild hart
en gevoelig voor de noden van de andere men-
sen, De slagen van het leven kwamen bij hem
dan ook nog zo hard aan. Wij bidden God dat
hij hem nu samen met zijn zoon André de
vreugde geeft die nimmer vergaat.

Mijn beminde echtgenote en kinderen, laten
wij God danken om de zware maar toch ge-
lukkige jaren die we samen beleefden. Hebt
dank voor uw liefdevolle zorgen. Bemint el-
kaar, dient de Heer in trouw en liefde en ver-
geet mij niet in uw gebeden.

Doe, Heer, uw aanschijn lichten voor uw
dienaar en wees zijn ziel genadig.

Voor de blijken van genegenheid,
kristelijk medevoelen en vroom ge-
bed, danken U van harte :

De families VAN DEN BERGHE en VAN DEN
DRIESSCHE,

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel




