Wees in uw gebeden de ziel
indachtig van de heer

Franciscus Van den Berghe

echtgenoot van mevrouw
Margareta Punnewaert

geboren te Goeferdinge op 4 oktober
1896 en overieden te Overboelare op 4
augustus 1976.

Lid van de Bond van het H. Hart en van
de Krist. Bond der Gepensioneerden.

De families
Van den Berghe, Punnewaert,
Van -Herreweghe, Ribbens,
danken U oprecht voor uw
gebeden en uw blijken van
medeleven.

De dierbare overledene heeft, als
oudste zoon van een kroostrijk gezin,
van in zijn prille jeugd zich ingezet om
de harde levensstrijd van ouders, broe-
ders en zusters milder te maken. Later
stond hij met zijn rusteloze werkkracht
in voor eigen gezin en met zijn toege-
wijde echtgenote heeft hij, samen wer-
kend, zijn kinderen een verzorgde op-
voeding kunnen verzekeren.

Wij danken U, o Heer,

omdat onze goede echtgenoot en vader
zolang in ons midden mocht blijven en
om de sterke gezondheid en levenslust
waardoor hij kracht en moed vond om
werkzaam te blijven tot het einde toe.

Wij bidden U, o Heer,

laat uw dienaar delen in de vreugde
van het eeuwig licht en gedenk in uw
goedheid ook hen die hem steeds
hebben lief gehad en zijn nagedachte-
nis in ere zullen houden.

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare




