Dank U voor al die mooie jaren
Dank U voor alles wat je voor ons deed.
Dank U vader.
We zullen nooit vergeten
wat je voor ons bent geweest.

Dankbaar om wat hij voor ons geweest is,
nemen wij afscheid van
DE HEER

Henri VANDENBERGHE

echtgenoot van Mevrouw
Mariette POLLEZ

geboren te Nederbrakel op 29 september 1938
en overleden te Gent in de Kliniek H. Familie
op 17 januari 1994,
gesterkt door de gebeden van de Zieken- en
Stervendenliturgie.

Bestuurslid van Olsa Brakel.

t

De families
VANDENBERGHE, POLLEZ,
WATTEZ en VAN CAUWENBERGE,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08

God, onze Vader,

Zo brutaal en onverwacht afscheid nemen gaat
onze menselijke krachten ver te boven.

Meer dan ooit voelen wij ons uiterst machte-
loos en klein. In leegte en verdriet komen wij
tot U en bevelen U ons vader en grootvader
aan.

Vergeef hem waar hij al eens tegenover U
en ons tekort is geschoten. Vergeef ook ons
voor zover wij tegenover U en hem eens
faalden.

Vooral willen wij U danken voor de talrijke
jaren van liefdevol familieleven. Hij was voor
ons een goede echtgenoot, vader en groot-
vader.

Achter zijn ietwat stuurs uiterlijk schuilde een
warm en dankbaar hart voor iedere kleine
attentie of blijk van genegenheid.

Heerlijk kon hij genieten van de vreugdevolle
momenten in familie- en vriendenkring. Even
intens leefde hij mee in moeilijke omstan-
digheden.

Hij was terecht fier op zijn gezin, dat hij
goed en gelukkig rondom zich zag ontplooien.
Op school was hij een bekwaam en toegewijd
leraar met 'n voorkeur voor leerlingen-in-nood.
Als bestuurslid van de O.L.S.A.-voetbalploeg
ging zijn interesse en inzet heel uitdrukkelijk
naar de jeugd. Voor velen was hij een vaak
geraadpleegd raads- en vertrouwensman.
Zijn inzet op allerlei gebied voor mensen uit
zijn omgeving was groots.

Heer, wij danken U voor dit leven vol dienst-
baarheid van ons vader en grootvader.

Wij vouwen onze handen tot gebed en ver-
trouwen hem, die ons zo lief was en blijft
aan U toe.

Wij zullen hem, evenals ons moeder en groot-
moeder, hoog in ere blijven houden. Amen.

Namis : donderdag 10 februari 1994 om 19 uur.




