Aandenken aan:

DE HEER

Henri Van Den Berghe
weduwnaar van Mevrouw Clara Van Liefde.

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove op
4 januari 1899 en godvruchtig overleden te
St.-Maria-Oudenhove op 7 juni 1997,
omringd door hen die hem dierbaar waren.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Opgeéiste ‘14-'18.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

De families Van Den Berghe, Van Liefde,
Schepens en Vekeman danken U voor uw medeleven
en gebed in de rouw die hen treft.

Namis: woensdag 9 juli 1997 om 18.45 uur.

Druk H. Maginet, Zottegem - Begr. Jo Denijs, Zottegem.

Zo zit ik stil bij jou, pépé,
goed wetend dat je leven nu haar bekroning krijgt.
Hopend dat pijn niet het laatste woord zal krijgen.
Sussend streel ik jouw ontvleesde hand,
en je kijkt naar mij, met een stille glimlach,
ook al zwijg je ... ik ga met je mee,
de laatste stappen ... niet alleen.

Je zou nog zoveel willen zeggen,
maar je kracht is reeds heengegaan,
zelfs de tinteling in je ogen,
gedoofd... ze spreken al niet meer.

Wanneer het gordijn van je leven stil
wordt toegeschoven,
verdween ook de droom van die nabije 100 jaar.
Al de mooie momenten die we samen deelden, pépé,
bewaar ik in mijn hart, voor altijd.

Moge God je thuis brengen,
daar waar mémé is en al diegenen die je
zijn voorgegaan,
het is even halt houden op het einde van je reis,
prevelend: dank je voor je liefde,
nu ben ik thuis,
bij God...
Amen,
Clara, Christine




