Wij leven en sterven
voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe !
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Tot vrome gedachtenis aan
DE HEER

Jules, Francies
VAN DEN BERGHE
echtgenoot van mevrouw
Rachel VAN CAUWENBERGE
Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op
9 januari 1913. Te Aalst is hij godvruchtig over-

leden op 29 maart 1976, gesterkt door de H.
Ziekenzalving en de Pauselijke Zegen.

"Mens, gedenk dat ge stof zijt, en eens tot
stof zult wederkeren.”” Met deze woorden en een
assekruiske werden wij de grote vastentijd weer
ingestuurd.

En zie, Heer, midden deze tijd vraagt Gij van
ons het grootste offer van onthechting. Wij moe-
ten noodgedwongen afscheid nemen van ons va-
der. Met diepe pijn in 't hart brengen wij zijn
moegestreden lichaam dicht bij Uw altaar, dat
hij vol toewijding met eigen handen voor U
bouwde.

Gij weet het, Heer : zijn hele leven was één
grote stille offergang naar U. Hij spaarde zijn
talenten niet, die Gij hem ruimschoots hebt ge-
geven. Zijn schrandere geest doorzocht steeds
rusteloos de diepe zin der dingen. Met nauw-

gezetheid hield hij van zijn vak, en wist er
vreugde in te vinden. Zielsveel hield hij van
ons : zijn vrouw, zijn jongens allebei waarop
hij fier kon gaan. De ziekte, die hem stilaan
sloopte, kon hij verwerken met de levensmoed,
waarmee hij rustig sterk ons steeds is voorge-
gaan.

Die schone herinnering aan ons vader blijft
nu voor ons een grote troost. Dank U daarom,
Heer. In ons gelovige gebed, in het naleven van
al wat hij ons leerde, blijven wij steeds één van
hart en geest met hem, die Gij ons als een
allerbeste vader hebt gegeven.

Schenk Gij hem nu de grote rust, die hij
zichzelf zo moeilijk gunde. Bewaar ons vader
eeuwig levend in uw goddelijk hart.
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Mevrouw VAN CAUWENBERGE Rachel
zijn echtgenote
Jhr. VAN DEN BERGHE Luc en verloofde '
Jhr. Mter. VAN DEN BERGHE Marc
zijn kinderen
Mw. Wwe VAN CAUWENBERGE-SCHOLLAERT
Eveline zijn schoonmoeder
De families VAN DEN BERGHE, VAN CAUWEN-
BERGE, CARDOEN en SCHOLLAERT,

DANKEN U.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Godveerdegem




