"Wees ook gij bereid, omdat de Mensenzoon
komt op het uur waarop gij het niet verwacht"
Lc. 12,40.

Dankbaar aandenken aan:

MEVROUW

Julienne VAN DEN BERGHE

echtgenote van de Heer
Gustaaf OPDECAM.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 9 juni 1916 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 2 juli 1995, gesterkt door
H. Sacramenten der zieken.

Lid van verscheidene verenigingen.

We willen niets weten.

We willen niet vragen waarom.
Het ging zo snel, zo onverwacht.
We kunnen het niet geloven,

jij bent er niet meer.

Je was er voor ons,

elk moment,

niet gewoon, maar door en door.
Zo naarstig en naast-ig,

Z0 zorgzaam en be-zorgd.

't Leven was niet zacht voor jou.

Wat bracht je tot zo'n onuitputtelijk
doorzettingsvermogen?

Waar haalde je die wilskracht, opnieuw
en opnieuw?

Je taak hier was nog niet af.

De stilte en de leegte doen ons zo'n pijn.

Je bent niet weg,
je zal altijd bij ons zijn.
We zullen samen zorg dragen van mekaar.
We weten dat je nu de rust gevonden hebt
die je verdiende.
We zullen je missen en
altijd van je blijven houden.
Rust nu maar, lieve mama.
Rust nu maar ...
je kinderen.

Dank voor je nabij zijn,
je steun,
je gebed.
De familie.

Namis: dinsdag 1 augustus 1995 om 18.45 uur.

Drukk. H. Maginet, 09/360.74.96
Begr. Jo Denijs, 09/360.12.52







