Heer, een bittere kelk geeft Gij ons te drinken.
Uw wil geschiede, op aarde als in de hemel.
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Gedenk in uw vroom gebed
DE HEER

LOUIS VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Mevrouw
PAULA DE GROOTE

geboren te Schaarbeek op 24 april 1926 en god-
vruchtig overleden te Gent in het Academisch
Ziekenhuis, op 13 oktober 1970, gesterkt door de
H. H. sakramenten.

Hij was een goede echtgenoot en vader; zeer
werkzaam en bekommerd om het welzijn van zijn
gezin, vol ijver voor zijn zaak, steeds bereid om
te helpen waar nood was. Waar hij kwam was er
vreugde en opgewektheid. En plots maakt de dood
een einde aan dit alles.

Diep voelen wij de smart die zijn vroegtijdig heen-
gaan ons heeft berokkend. Doch in dit moeilijk
uur kunnen wij niets anders dan God danken, die
ons een echtgenoot en vader gaf met een hart,
dat alleen liefde kende, zorg en trouw en plichts-
vervulling.

Dierbare echtgenote, een zwaar kruis wordt op uw
schouders gelegd. Bidt de Heer dat Hij u genade
en sterkte geve om het te dragen, te aanvaarden
en te overwinnen.

Liefste kinderen, ouders en familieleden, ook van
u wordt een groot offer gevraagd, maar breng het
met moed ; heb dank om uw grote liefde en laat
ons samen één blijven door de band van het
gebed.

Heer, waak over mijn gezin, steun mijn goed
vrouwtje bij de taak van morgen ; bescherm mijn
kinderen, sterk en troost ons beide ouders, die
ik dankbaar blijf voor alles wat zij ons gegeven
hebben.

Moge de Heer zijn dienaar, die in Christus ont-

slapen is, het verblijf van verkwikking, rust en
vrede schenken.

Uw gebed voor hem die ons zo dierbaar
was, is een ware troost voor ons. Hiervoor
danken U :

de families Van Den Berghe, De Groote,

De Vos en Schamelhout.
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