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MEVROUW
MARIA VANDENBERGHE

weduwe van de Heer
Alfons VANDERLINDEN.
Geboren te Bredene
op 10 december 1905.

Families VANDENBERGHE en VANDERLINDEN
danken U.

OMA

Zij was onze thuis,
Zij was ons huis,
een algoede moeder,
overeenkomst behoeder.

Zij was stille wijsheid,
een veilige geborgenheid,
een oase van rust,

bij spanning en lust.

Haar dienstbaar leven
was een eenvoudig geven,
een leven voor haar gezin
in grootheid en min.

Zij vergat haar eigen nood,
om anderen te dienen, als brood,
ze kon luisterend aanhoren,
om spanningen te smoren.

Haar nederig zacht gemoed,
was groot in tegenspoed.
Haar leven was een gave,
haar sterven een overgave.

Onze Heer was haar nabije rust,

we voelen ons door zijn hand gekust,
en buigen ons hoofd en hart,

bij haar glimlachende afscheidsmart.

Druk, L. De Ruyver, Brakel




