De eerste genade die de mensen wordt gegeven
is een moeder te hebben naar Gods Hart.
(Bossuet)

ZALIGE GEDACHTENIS VAN
MEVROUW

Maria Regina Van den Berghe

Echtgenote van de Heer
Cyriel SPELIERS.

Geboren te St. Antelinks op 6 augustus 1899
en zacht in de Heer ontslapen te Gent op 18
februari 1969. Gesterkt door de H. H. Sacra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was een wijze en goede moeder. Voor
haar kinderen heef]t ze gegeven wat een moeder
geven kan; haar innige liefde, haar toegewijde
zorgen en vooral het voorbeeld van haar kris-
telijk geloof, steeds oppassend voor kerk en
sacramenten. Vol betrouwen op God heeft ze
haar huisgezin bestuurd, met vaste hand en
strenge goedheid steeds het voorbeeld gegeven
dat door de kinderen diende gevolgd te wor-
den. Zij was een godsdienstige vrouw, diep ge-
lovig, stipt in het naleven van de goddelijke en
kerkelijke geboden en trouw aan het dagelijks
gebed. Zij was een goede echtgenote en moe-
er.

Beminde kinderen uw moeder heeft u verla-
ten. Zij vertrekt uit een wereld waar ze heeft
gewerkt, gezwoegd en gebeden voor u allen, die
zij zo beminde. Nu ga ik bij meetje, die even
als ik u heeft geleid op de weg van het goede.
Prent in uw hoofd ons voorbeeld en bemint el-
kander met een trouwe liefde, waarin we u

zijn voorgegaan en laat ons verenigd blijven
door de banden van het gebed. Ik dank u allen
vogr uw genegenheid en blijf nu de steun van
vader.

Gedenk mij steeds in uw H. H. Missen opdat
we later eens allen samen zouden zijn bij de
Heer, ons aller Vader. God zegene en beware u.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen
op U

De Heer Cyrille Speliers,

De Heer en Mevrouw André Speliers-Fieremans
en kinderen,

De Heer Antoine Speliers,

De Heer en Mevrouw Frangois Verhoeven-
Speliers,

De familién VAN DEN BERGHE, SPELIERS,
SOENS en KIEKENS.

DANKEN U voor de blijken van deelne-
ming in rouw en gebeden.

Uitg. A. Vonck, Roeselaerestraat, St. Antelinks.
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