Geloofd zij Jezus-Kristus.
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Oscar VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Mevrouw Camilla MEERSCHAUT

geboren te Michelbeke, op 12 October 1900, en

godvruchtig overleden te ﬁederbrakel, op 19 De-

cember 1953. Versterkt door de HH. Sacramenten
der Stervenden.

Voor sommigen is de overgang van het tijde-
lijke naar het eeuwige leven kortstondig, ja zelfs
zeer plots. Voor anderen loopt die overgang over
dagen van beterschap en hoop, dagen van pijn
en ontmoediging, tot wanneer uiteindelijk, niet
alleen voor de familieleden, maar ook voor de
zieke de zekerheid doorbreekt, dat alle lichaams-
krachten kwijnen ; dat de dood onvermijdelijk
moet aanvaard worden. Gelukkig zij die niet
door de dood worden verrast, maar de tijd heb-
ben in volla bewustzijn met het aardse leven te
kunnen breken en zich helemaal met hart en
ziel te kunnen richten naar het eeuwige leven,
naar O. L. Heer.

De duurbare overledene was een man van

licht en verantwoordelijkheid. Daarom aarzelde

Eii niet gedurende lange jaren de zware arbeid
van de donkere mijnschachten te aanvaarden,
om aldus, als goede huisvader, te zorgen voor
vrouw en talrijk kroost. Als vader heeft hij ge-
werkt opdat de zijnen het beste zouden hebben
in het leven. Aan die taak is hij na een lang-
durige ziekte bezweken. Maar ook die ziekte
heeft hij moedig gedragen, en ze weten verdien-
stelijk te maken voor de hemel. Hierom zal de
Heer hem belonen met de eeuwige rust en vreug-
de in het hiernamaals.
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Duurbare Echtgenote en kinderen, voor ons
aller welzijn was me geen arbeid te zwaar, want
we hielden veel van elkaar. Ik dank U duurbare
Echtgenote voor al de edelmoedige en lieve
zorgen waarmede ge mij steeds omringd hebt,
en ik hoop dat onze kinderen altijd de woorden
zullen indachtig blijven, die ik er gesproken heb
wanneer ik het einde voelde naderen : ,Duur-
bare kinderen, zorgt altijd voor uw goede
moeder"’.

Vaarwel beste vader, broeders en zusters, tot
weerziens in den hemel. Vaarwel nu en blijven
we steeds elkaar indachtig in onze gebeden tot
wanneer dit « vaarwel » een « blij weerzien » wor-
de in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De 4 akten, a.u.b.

Mevrouw Camilla MEERSCHAUT ;

Mijnheer en Mevrouw Albert VAN DEN BERGHE-
DE CLERCQ en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Richard LAFORT-VAN DEN
BERGHE en kinderen ;

Mejuffer Bertha VAN DEN BERGHE ;

Mijnheer en Mevrouw André DE TEMMERMAN-
VAN DEN BERGHE en kinderen ;

Mejuffer Jeannette VAN DEN BERGHE ;

De Familién VAN DEN BERGHE, MEERSCHAUT,
TAILDEMAN en DE WEERDT,

Danken voor de blijken van deelneming.

Uitg. R. Taildeman, Michelbeke.
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