Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft
voor zichzelf. Wij leven en sterven voor
God onze Heer. Aan hem behoren wij ftoe.

T

MET LIEFDE EN DANKBAARHEID
DENKEN WIJ TERUG AAN

DE HEER

REMI VAN DEN BERGHE

Echtgenoot van Mevrouw
IRMA VAN PAEPEGEM

geboren te Voorde op 17 februari 1893 en zeer
godvruchtig overleden in de kliniek van de H.H.
Harten te Ninove op 27 december 1969, gesterkt
door de genademiddelen der zieken.

Hij was erelid van de H. Hartbond en van de
verschillende godvruchtige genootschappen.

Hoe gelukkig is de dierbare overledene, zo lang-
zaam en van verre het scheidingsuur te hebben
voelen naderen, want alzo heeft hij zich bereid
om een heilige dood te sterven. (Fr. v. Sales)

Hij was een diep-gelovig man en zijn vele le-
vensjaren waren vol deugd. Verknocht aan de kerk,
was het zijn fierheid, zolang hij kon, er heen
te gaan.

Was hij vol liefde voor de Heer, hij was ook
vol liefde voor zijn volk. Hij hield van de men-
sen, zijn vrienden, en genoot hun vertrouwen.

Maar wie hem ten volle naar waarde wil schatten
moet hem vooral beschouwen als voortreffelijk
echtgenoot en uitgelezen vader voor kinderen en
kleinkinderen ; zij waren zijn kroon en vreugde.

Liefste echtcenote, God alleen kan u lonen voor
alles wat gij voor mij zijt geweest en gedaan
hebt : trouw hebt gij mij geholpen en gesterkt.
Heb dank voor al het goede dat gij mij deed.

Mijn beminde kinderen, blijft immer uw vader

indachtig. Mijn vurigste wens is, u eensgezind

rond moeder geschaard te zien. God zegene en

beware u!

Dierbare bloedverwanten en vrienden, vaartwel en

toont door uw gebed dat vriendschap reikt over de

grenzen van het graf.

Dank aan de Eerwaarde Zusters, bijzonder aan

zusters Alfonse, aan de verpleegsters en aan allen

die mij zo liefdevol hebben bijgestaan.

God, wij bidden U, voor deze dode,

dat hij, levend bij U, mag waken over ons ;

dat hij onze voorspraak, ons gebed mag zijn bij U.
(Oosterhuis)

De families Van Den Berghe,
De VI I , Van P:
Droesbeke,

en

danken U van harte voor Uw gebeden en

Uw blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. R. De Bruyn, Koster, Aspelare.




