En als ons aardse huis,

ons lichaam afgenomen wordt,

heeft Jezus al een plaats voor ons bereid
in Zijn huis, om daar voorgoed te wonen.

(uit de prefatie v.d. uitvaartliturgie)
+

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Remi VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Simonne De Temmerman,

geboren te Michelbeke op 22 september 1920
en er thuis overleden op 5 november 1989,
gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Neutrale Bond
der Gepensioneerden.

«De mens wikt, maar God beschikt ».

Men gaat op pensioen, men hoopt nog heel
wat jaren rustig te genieten van de vrucht-
en van zijn arbeid en plichtsbewust bezig
zijn, en dan is daar plots het einde...

Gelukkig weten wij als christenen, dat het
leven een pelgrimstocht is op weg naar het
Vaderhuis : God is geen spelbreker, die ons
de verdiende rust niet gunt, maar een vader,
die ons zoveel meer garandeert, dan ons ook
maar ontnomen wordt.

In dit vertrouwen nemen wij afscheid van
deze man, die onopvallend en in alle be-
scheidenheid in ons midden was, maar niet-
temin een gewetensvol mens is geweest,
bezield met de nodige levensernst en met
aandacht voor het wel en wee van zijn
medemensen. Daarom hopen wij met een
vast vertrouwen, dat de Heer hem genadig
zal zijn; Hij slaat immers veel meer acht
op onze goede wil, dan op onze menselijke
zwakheden en tekorten.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families

VAN DEN BERGHE, DE TEMMERMAN,
TAILDEMAN, TAILDEMAN,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis :vrijdag 24 november 1989 om 19 u.
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