In liefdevolle gedachtenis aan:

DE HEER

Robert VAN DEN BERGHE

weduwnaar van Mevrouw
Alice-Marie Leenaert.

geboren te Erwetegem op 1 augustus 1922
en godvruchtig overleden te Roborst in
“Huize Roborst” op 9 augustus 1997,

gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Oudstrijder ‘40-'45.

Antoine en Christine

VAN DEN BERGHE - DE PELECIJN,
Hedwig en Annick

VAN DEN BERGHE - JANSSENS,

Bart VAN DEN BERGHE,
Tom VAN DEN BERGHE,
Stijn VAN DEN BERGHE,
Wendy VAN DEN BERGHE,
Debby VAN DEN BERGHE,

danken U voor de gebeden en deelneming in de rouw.

Heel zacht is hij heengegaan,

zoals hij altijd heeft geleefd,

een man van weinig woorden,

maar een werklustige en handige vader.

De dood van zijn vrouw liet hem een

beetje verweesd achter.

De laatste jaren was zijn gezondheid

een zorg die hem en zijn kinderen bezwaarde.
Maar steeds moedig, geduldig en zonder
klacht heeft hij alle leed gedragen.

Dag lieve vader en grootvader.

Je bent nu opgenomen in Gods liefde.
Daar zullen we op een dag elkaar terugzien,
voor altijd.

Begr. Jo Denijs, Zottegem .
Druk H. Maginet, Zottegem.




