Het ieven is een tocht doorheen de dagen,
en naar Jezus' geest ten dienste staan.
(ZJ 920)
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Bid voor de zielerust van Mevrouw
Valerie VAN DEN BERGHE

weduwe van de Heer
Emiel VAN MELKEBEKE
geboren te Munkzwalm op 3 oktober 1907

en godvruchtig overleden te Zottegem in de
St.-Elisabethkliniek op 5 juni 1986.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Namis : dinsdag 8 juli 1985 te 19.30 uur.

Lucien Van Melkebeke-Cansse Cecile,
haar kinderen ;

Kristien Van Melkebeke, haar kleinkind ;

De families Van Den Berghe-Van Huffel
en Van Melkebeke-Dhondt,

danken U voor uw deelneming in rouw
en gebeden.

Begraf.-Rouwcenter 'Funeralia - Zwalm
Tel. (055) 49 93 54 - Druk Darragas, Zwalm

Wie Valerie gekend heeft, wist dat ze een
onopvallende maar gedienstige gelovige en
werkzame vrouw is geweest, met zin voor
humor en huiselijkheid, zorgzaam voor ge-
zin en werk.

Zolang ze kon, trok ze ter kerke, waar de
Heer voor haar steun en troost betekende
voor het heengaan van haar geliefde man.
Dit kontakt met de Heer stémde haar op-
nieuw hoopvol om de eenzamer wordende
oude dag aan te kunnen.

Om dit te doorbreken nam ze zelf het initi-
atief, want elke week trok ze getrouw op
bezoek bij een goede vriendin, waar ze sa-
men met de geurige koffie opbeuring vond,
een klankbord, zinvolle namiddag en warm
menselijk kontakt, waar iedereen zo een
grote nood aan heeft, maar niet altijd vindt.

Haar leven was niet getooid met grote da-
den, maar in eenvoud en plichtsbesef deed
ze haar opvoedingswerk, ging ze uit wer-
ken, maakte ze thuis handschoenen. Ook was
ze weinig uithuizig, tevreden met haar om-
geving en graag gezien door haar buurt.

Ze was de Heer dankbaar lang te kunnen
genieten van een sterke gezondheid en goed
te been te kunnen blijven tot de Heer
haar riep voor het eeuwige samenzijn in
zijn Heerlijkheid en Vreugde. Mogen haar
goede werken haar volgen...

Beste zoon, schoondochter en familie, dank
voor de goede oppas en bescherming. Ik
was blij dicht bij u te kunnen verblijven
en ben fier op u geweest. Bid nu eens voor
mij en tot eeuwig weerzien,




