God roept mij tot Hem, maar mijn liefde voor w&érft niet.
Ik zal u beminnen in den hemel, gelijk ik u op aarde be-
mind heb. H. ], Berchman

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALICE VAN DEN BORRE

Echtgenoote van Mijnheer
Remi DE MUYTER

Geboren te Elene op 10 Juni 1887 en godvruchtig overleden
te Sottegem op 11 September 1946.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van den Bond van het H Hart en van de confrerie van
O. L. Vr. van Deynsbeke.
e~

De brave moeder die wij beweenen, was als een uitver-
korene des hemels, met een rijke schat van schoone deugden
bedeeld. Godvruchtigheid, goedheid, ootmoedigheid en ze-
digheid versierden haar hart. Gansch haar leven was haar
hart het middenpunt van haar huisgezin. Hare talrijke kin-
deren die haren roem en kroon uitmaakten zijn een klaar
bewijs van zorg en wijsheid waarmede zij haar moederlijke
plichten wist te vervullen. Hun door woord en voorbeeld
de godsdienst inplanten, was het doel van haar leven.

Heer, gij hebt ons een moeder gegeven tot onzen troost en
geluk, gij eischt ze van ons terug .. wij onderwerpzn ons
. zonder tegenspraak, doch met een hart doorgriefd vansmart.

Vaarwel dierbare echtgenoot! al te vroeg komt de dood
ons scheiden; doch onze licfde blijft voortleven, hierbeneden
in dankbare herrinnering en gebeden, daarboven bij God in
machtige voorspraak. Ik sterf met de hoop u weer te zien in
den hemel.

Mijn beminde kinderen en familieleden, ik had verlangd
nog jaren in uw midden te mogen verblijven. We waren zoo
goed bij mekaar! [k zal van uit den hemel over u blijven
waken leeft altijd gelijk gij van mij geleerd hebt en vergeet
mij nooit in uwe gebeden en H.H. Communie. -

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d afl.)

iGeRiins i or mij 300 d. afl)

- e
s _Cdﬂf.
6 4 B o e i
SlasEiISE
2552533
25=a5=
z m e mlA
mEQTEA
ERRR-R -t

= © 2
RSSO
fibaskl
:E—*:g .E"K)"%:g:'i‘
SSEEE22

DE MUYTER, DE CLERCQ, DE

De familien VAN DEN BORRE,

POTTER en DANEELS,

121N,

<

DANI

BE

&
5
3
g
4
z
a




