Dankbare herinnering aan

de heer

EDGARD VAN DEN BORRE

echtgenoot van mevrouw
Paula Francois

geboren te Overboelare op 15 januari 1906
en in familiekring godvruchtig overleden
te Zottegem op 8 november 1992,
na het Sakrament der zieken
te hebben ontvangen.

De families Van den Borre, Francois, Pletinckx
en Decoster danken
voor de blijken van deelneming.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven.

Vader wist, na zijn operatie, dat hij niet lang meer
zou leven. Hij voelde zich geknakt in al zijn vi-
taliteit welke hij ondanks zijn hoge ouderdom
nog bezat.

Hij was een wijs en belezen man, wist veel en
bezat een sterke wil en geest. Hij was een vu-
rig verdediger van de oude waarden waarvan
de teloorgang in deze tijld hem grote zorgen
baarde, ietwat bitter stemde.

Hij scheen ook een beetje stug en in zichzelf
gekeerd maar was een man van zijn woord,
rechtschapen en vol goede wil. Hij zei het alle-
maal met niet zoveel woorden maar hij hield van
ons; zijn groot gezin, zijn familie.

Een kleine aartsvader was hij, met een hart op
de juiste plaats.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, familie en vrienden.

Wil mij vergeven als ik soms eens hard was, te
streng en ongeduldig, maar God weet, dat ik
altijd goed heb willen doen. Heb dank voor het
respect dat jullie mij betoonden, dank voor jul-
lie kommer en zorg in mijn laatste, moeilijke we-
ken, dagen, uren, ogenblikken.

Dank voor uw gebed.

Blijft van elkander houden.
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