Geloofd zij Jezus Christus.

1.

Bid voor de zielerust van
DE HEER

Guillaume, Odilon Vandenborre

echtgenoot van Mevrouw
LEA LABEAU

geboren te Everbeek op 25 december 1903
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 4 januari 1981
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Toen we vader op nieuwjaarsdag onze wensen
gingen aanbieden, wisten we dat hij ernstig ziek
was, maar dat het zo vlug zou gebeuren hadden
we niet verwacht. Zoals hij zijn ziekte gedragen
heeft, stil en zonder morren, zo is hij ook bijna
ongemerkt heengegaan, de Heer tegemoet. Eenieder
die hem ontmoet heeft gedurende zijn ziekte moet
getuigen dat hij alles moedig gedragen heeft.

Als een goede echtgenoot en een lietdevolle vader
heeft hij geleefd. Zijn echtgenote en kinderen zijn
er hem dankbaar voor. Ook zijn kristenzijn heeft
hij trouw beleefd. Voor dit alles zal de Heer hem
zeker milddadig belonen.

Geliefde echtgenote en kinderen, ik ben u erkentelijk
voor het geluk en de hulp die ge me zo rijkelijk
gegeven hebt. Blijf mekaar helpen en steunen en
maak mekaar gelukkig.

Vrienden en bekenden, ook u zeg ik geen vaarwel
maar laten we mekaar gedenken in een vrome bede.

Barmhartige Heer Jezus, op U stellen wij allen ons
betrouwen.

De families VANDENBORRE, LABEAU,
DE SPRINGER en VEKEMAN

danken voor uw blijken van deelneming in hun
rouw.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




