Voor Uw getrouwen, o Heer, wordt het
leven niet ontnomen, alleen veranderd,

T

Tot een nieuw leven is geroepen
de Heer

Robert VAN DEN BORRE

Zoon van
1 Franciscus en van Frederika V. der Kelen

geboren te Liedekerke, op 29 maart 1911,
en godvruchtig overleden te Ninove
op 20 januari 1969,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de Heilige Kerk.

Gij weet, o Heer, dat ik niet volgens de
wereldse wijsheid maar, met Uw genade, in
eenvoud des harten en met ware rechtzin-
nigheid heb geleefd.

Wees mij dan genadig, Heer, want we
weten dat de verduldigheid in het lijden
een onuitputtelijke bron is van verdiensten,
een zeker teken van zaligheid en de rechte
weg naar de hemel.

In stille onderwerping inderdaad, met ge-
latenheid en geduld hebt ge uw lange,

voortschrijdende ziekte aan de Goddelijke
Meester opgedragen. De dood vond U dan
ook kalm en kloekmoedig; uw kristen-zijn
immers, leerde U het levenseinde beschou-
wen met dezelfde kalme berusting als deze
waarmede gij de zware levenslast zonder
morren hebt gedragen.

Schenk nu, o Heer, aan Uw trouwe die-
naar uiteindelijk de rust die Gij voor Uw
heiligen hebt bereid.

Beminde Moeder, Broers, Zusters en Fa-
milieleden, te vroeg, helaas, moet ik van U
scheiden ; weet echter dat we eens terug
zullen verenigd worden door de liefde van
Kristus. Gedenkt me inmiddels in uw ge-
beden. Moge God dezen, die me zo offer-
en liefdevol verzorgden, rijkelijk belonen.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
O.L.V. ter Muilen, wees zijnVoorspreekster.

De families
Van den Borre en Van Der Kelen,

danken U om de gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, hadden plaats in de St-Niklaaskerk te
Liedekerke, op zaterdag 25 jan. 1969, te 10.30 u.
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