Heer, laat uw dienaar heengaan in vrede.
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ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE BEER

Aimé Van Den Bossche

echtgenoot van Mevrouw
Irma DE CLERCQ
geboren te St Lievens-Esse de 18 augustus 1902
en godvruchtig overleden te Zottegem de 9 april
1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.
Oud-Strijder 1940-1945.

Nog te vroeg is Vader van ons heengegaan.
Hij wilde nog zoveel doen gedurende zijn leven.

Heel zijn leven door had hij zulk een liefde
en zulk een ijver voor alles wat hij te doen
had : voor zijn werk en voor de opvoeding van
zijn kinderen.

Geen taak was hem te zwaar, en zelfs toen
hij op zijn sterfbed lag, ging zijn bekommernis
nog altijd naar zijn werk, naar zijn akker.

En toch tussenin vond hij nog tijd om an-
deren behulpzaam te zijn en aldus het bijzon-
derste gebod van een kristenmens te beoefenen.

Nu is zijn werk hier op aarde gedaan. De
Heer heeft hem bij zich opgenomen en daar

zal hij voor altijd kunnen genieten van de
vruchten van een goed en werkzaam leven. We
lezen immers in het epistel der Mis "En hun
werken volgen hen.”

Heer Jezus geef hem de eeuwige rust.
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De families : VAN DEN BOSSCHE,
DE CLERCQ,
VAN WIJNENDAELE en
WALRAEDT.

danken U voor Uw kristelijke deel-

neming en Uw vroom gebed.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem
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