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Met dank en liefde
gedenken we het heengaan van de heer

Arthur VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van mevrouw
MARIA MISEREZ

geboren te St. Martens-Lierde op 17 april 1902
en er plotseling in de Heer ontslapen, in de
armen van zijn zoon priester, op 16 juni 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Goeie vader in de hemel....

Dank om uw lang en actief leven... om alles wat
u voor moeder betekende en zonder ophouden
hebt gedaan... voor uw kinderen en kleinkinde-
ren... en voor al wie op u beroep deedt... Hoe
waart ge met alles begaan... Op uw beurt hebt
ge ten volle mogen genieten van dankbare
genegenheid en grote eerbied vanwege uw
naastbestaanden...

Dank voor al wat ge doen mocht in de grote
mensenfamilie... uw gewetensvolle landbouwers-
taak... uw zorg tot het laatste uur voor de
toekomst... dat was uw leven... uw stil aposto-
laat van iedere dag... Hier telden niet de uren
maar de plicht en het dienstbetoon... U waart
fier op uw werk, en de bloei en de vruchten
van uw eenvoudig leven. U waart bekommerd
en medelijdend om het welzijn van uw kinderen
en kleinkinderen... en ook van vreemden...

Dank om uw christen-zijn... om uw trouw aan de
Heer in de zondagmis... tot de laatste zondag

in de kerk en aan de communiebank... en aan
het huiselijk gebed... Dank om uw voorbeeldig
offeren voor de Kerk en voor de Missies, door
het schenken van uw zoon als missionaris, in
wiens handen ge mocht sterven... Hoeveel kracht
en opbeuring hebt ge mogen putten in de dagen
van lijden en familievreugd die uw leven hebben
doorkruist.

" Hemelse Vader, help allen die de eenzaamheid
zwaar gaan aanvoelen, en ook ons allen, in de
voetstappen van deze overtuigde man en van
nog vele overtuigde christenen, dat we mogen
verder doorgroeien tot nog betere mensen en
nog meer-begeesterende christenen... geef Arthur
het eeuwig loon dat hij op aarde verdiend heeft
en moge zijn kranig voorbeeld verder doorwerken
in de kerkgemeenschap en in onze drukdoende
samenleving ...

Vaartwel, goeie echtgenote, kinderen, kleinkin-
deren, ik sterf gerust omdat ik weet dat u voor
mekaar zult leven in vreugde en lijden, uw
dank en uwe genegenheid zullen nooit ophouden.
Gij vooral, m'n zoon priester, zult voor moeder,
broers en zusters, de band van eenheid blijven
door priesterlijk gebed en apostolaat.

Beste broer, schoonbroer, schoonzusters, bloed-
verwanten en vrienden, vaartwel en tot een
eeuwig samenzijn bij de Heer.

De families VAN DEN BOSSCHE, MISEREZ,
DE DECKER en DE CREMER

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




