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Hoe zwaar de last des levens zij,
Hij baart me geen verdriet;

De last des levens gaat voorbij,
De schone hemel niet. G.G
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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

CLEMENTINE VAN DEN BOSSCHE

weduwe van Mijnheer

VICTOR PLAETENS

geboren te Nederbrakel, op 24 juni 1869,
en er godvruchtig in de Heer ontslapen
op 25 mei 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk

Het is zoet te sterven als men God tijdens zijn
leven trouw en standvastig heeft gediend.

Eenvoudig en kristelijk ging zij door het
leven. Tot op haar oude dag was zij een
voorbeeld van kristelijk leven. Met ver-
langen zag zij uit om met de hoogdagen de
H. Kommunie thuis te kunnen ontvangen.
Toen zij dan de naderende dood voelde
aankomen was zij tevreden de HH. Sakra-
menten der zieken : biecht, H. Kommunie en
H. Oliesel te mogen ontvangen, want zij
wilde zich met volle verstand voorbereiden
op haar eindtocht naar God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vooral
gij die mij in mijn laatste levensdagen zo
teder verzorgde, gij hebt met veel liefde ge-
tracht mij weer te geven, wat ik eens voor

u heb gedaan. Ik was gelukkig bij u. Ik dank
u en al de familieleden en ik weet dat gij
voor mij in uw dagelijkse gebeden en in uw
zondagmis zult bidden.

H. Maria, Koningin des hemels, bid voor
haar.

De familien VAN DEN BOSSCHE,
PLAETENS, VAN DE MERGEL en
VAN NIEUWENHOVE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70




