H. Hart van Jezus,
Ik stel mijn vertrouwen op U.

Bid voor de ziel van
DE HEER

Eugeen, Remy
VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw
Clara DE SMET

geboren te St.-Martens-Lierde,

op 9 september 1911 en godvruchtig over-
leden te St.-Martens-Lierde op 6 juni 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken

De families VAN DEN BOSSCHE, EEMAN,
DE SMET en DE NORRE,

danken U voor de blijken van deelneming

in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Tel. (055) 42 20 91

Met een open hart, met een blije kwink-
slag en met een tinteling van vreugde in zijn
ogen aanvaardde hij alle mensen als vrienden.

Mild en vol begrip stond hij tegenover het
leven met zijn zware dagen van pijn en
teleurstelling ; wat hij op zijn beurt diep had
aangevoeld na het onvoorzien en al te vroeg-
tijdig afsterven van zijn zo gewaardeerde
echtgenote. Zijn diep geloofsleven, dat zich
uitte in een voorbeeldige trouw aan de
weekend-Eucharistievieringen, in zijn diepe
aanhankelijkheid aan O.-L.-Vrouw van Lour-
des, in zijn biijvende zorg voor de H. Hart-
kapel in zijn zo geliefde buurt... dat gericht
zijn naar God hielp hem terug de weg
vinden naar die optimistische, dienstbare
levenshouding van elke dag.

Al te vroeg gebroken naar het lichaam,
droeg hij met grote zielekracht en zonder
klagen, de beproevingen die hij moest onder-
gaan. Vol overgave aan de Goddefijke Voor-
zienigheid toonde hij zich ongewoon dankbaar
voor de ononderbroken zorgen hem door zijn
kinderen, kleinkinderen en verplegend per-
soneel betoond.

Beste kinderen, kleinkinderen, familieleden
en buurtmensen - tempeliers, wij waren allen
z6 innig met elkaar verbonden in genegen-
heid en wederzijds hulpbetoon. Mogen wij
nu, samen met moeder en met de talrijke
afgestorvenen, verbonden blijven in gebed
en in het bewaren van alles wat hen edel
was in ons leven.

H. Hart van Jezus, voer hem nu op naar
GODS HEILIGE TEMPEL.

M+ Ru




