Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

1.
AANDENKEN AAN DE HEER

Frans Van den Bossche

weduwnaar van Maria Gosseye

geboren te St-Maria-Oudenhove
op 15 mei 1923
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 2 maart 2008,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De namis zal opgedragen worden
op 28 maart 2008 om 18u30
in de decanale kerk Sint-Pieter-in-de-Banden
te Nederbrakel.

Liefste vader, pépé, broer

Toen wij op zondag zagen
hoe jij daar zo rustig lag
verlost van pijn, verlost van angst
want voor de dood zijn wij 't bangst.
Die angst voor de dood is niet verdiend
hij heeft gehandeld als een vriend
hij heeft je zacht in slaap gesust
geen pijn, geen angst, tenslotte... rust.

Paul en Rita
Luc
Dimitri, Sofie en Jelle
Zuster Juliana

De families
VAN DEN BOSSCHE - VAN HOORDE
GOSSEYE - POLLEZ
danken u voor uw blijken van medeleven

Uitvaartbegeleiding Stefaan - 055 42 24 49 - Brakel
Drukkerij Surdiacourt - 055 42 34 70 - Brakel




