Bemint ge mij? Treur dan niet langer.

Mocht ge Gods genade kennen

en zien waar Hij u verwacht,

dan zoudt ge hunkeren naar het voile leven.
(Sint-Augustinus)
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Bij de Ziekenzalving, die hij ontving om-
ringd door zijn gezin, leerde papa het vol-
gende gebed kennen. Hij heeft er nadien
telkens opnieuw steun in gevonden en heeft
geélraagd dat we het vandaag samen zouden
idden.

Heer, ik leg mij geheel en al in Uw handen.

Doe met mij wat Gij wilt!

Gij hebt mij geschapen voor U :

Wat wilt Gij dat ik doen zal?

Ga Uw eigen weg met mij !

Het moge zijn zoals altijd :

vreugde of smart : ik wil het doen...

Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt

en alles wat Gij van mij maken wilt.

Ik zeg niet : «lk wil U volgen waarheen Gij

ook gaat» want ik ben zwak. Maar ik geef

mij over aan U, opdat Gij mij altijd leidt,

waarheen dat ook mag zijn. Ik wil U volgen

en bid enkel om kracht voor deze dag.
(John Henry Newman)

Dag Papa,

Wij willen afscheid van u nemen.

Met zovelen hebben wij u

zovele maanden lang in leven willen houden.
Vooral Moeke, Nonkel Guido en andere
familie,

en wij, aan wie gij het leven

hebt geschonken.

En toch geloven wij,

uw dood kan niet het einde zijn.
Middernacht wordt altijd weer

tot een nieuwe dag.

Oudejaarsavond wordt ieder jaar opnieuw
weer tot Nieuwjaarsmorgen.

Gij leeft,

al weten we niet hoe,

Gij zijt aanwezig,

al voelen wij er niets van.

Ge zijt nu gelukkig en hebt geen pijn meer,
tenzij de pijn misschien

dat ge het ons niet kunt laten zien.
Moogt ge nu echt de vrede hebben
gevonden die ge zelf altijd hebt gezocht
en waarin ge rotsvast geloofde.

Pas dan zullen wij vrede kunnen nemen
met wat ons samen is overkomen.

Uw gebed was een steun voor de overiedene
en uw deelneming een ware troost voor ons.

Familie Van den Bossche-Troncquo.
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