Nu geef ik U mijn ziel in handen,
“ Gij zijt mijn Meester en mijn God ! Ps. 25.

t
BID VOOR DE ZIEL
van
DE HEER

Hector VANDEN BOSSCHE

echtgenoot van
Mevrouw Madeleine DUCHOU

geboren te Mater op 22 october 1899 en vroom
in de Heer ontslapen te Oudenaarde de 15
december 1981, gesterkt door de HH. Sacra-
menten der zieken.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven ! De duurbare overledene heeft, zoals
de trouwe dienstknecht uit het Evangelie, de
hem toebedeelde taak in het leven met nauw-
gezetheid volbracht. Sterk van gezondheid,
heeft hij hard gewerkt voor het welzijn van
zijn gezin. Man van diep geloof ging hij zijn
kinderen véor in de wekelijkse eucharistie-
viering, zolang zijn krachten dit toelieten. Hij
kende een gelukkige oude dag, omringd door
de genegenheid van zijn kinderen en klein-
kinderen. Tot plots de beproeving kwam in
zijn gezondheid. Steeds hoopte hij op beter-
schap, maar het heeft niet mogen zijn. In volle
berusting heeft hij zich voorbereid op de grote
ontmoeting met zijn Schepper en Verlosser.
Moge O. L. Heer hem nu opnemen in de
vreugde van de hemel, waaraan geen einde
komt.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, mijn heengaan vervult u met groot
verdriet. |k dank u voor uw genegenheid en
goede zorgen, vooral tijdens mijn ziekte. God
zegene en beware u. Blijft eensgezind rond
moeder en steunt elkander en bidt voor mij
gij vooral mijn dochter, aan de Heer gewijd.
In geloof zien we uit naar de dag waarop we
voor altijd zullen verenigd zijn.

Beste familie, vrienden en bekenden, uw
laatste blijk van medeleven weze uw vroom
gebed voor mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Madeleine DUCHOU, zijn echtgenote ;
Zuster Suzanne VANDEN BOSSCHE,
Jozef en Christine DE STRIJKER -

VANDEN BOSSCHE en kinderen,
Hubert en Cecile DE JAEGHER -

VANDEN BOSSCHE en kinderen,
Kamiel en Godelieve KETSMAN -

VANDEN BOSSCHE en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families VANDEN BOSSCHE, VAN LOVEN,

DUCHOU en SCHOUPPE.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.

NAMIS op dinsdag 5 januari 1982, te 19 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




